
  

Bericht uit Haïti   
Vorig jaar vroegen we uw steun voor 
het Bijbelgenootschap in Haïti. Door 
de instabiele politiek situatie was er 
een noodsituatie ontstaan. De respons 
op ons giftverzoek was overweldigend.  
Jeanine, projectmanager bij het 
Haïtiaans Bijbelgenootschap laat ons 
weten:“Dank u voor uw gebeden, uw 
bijdrage, uw onvoorwaardelijke steun. 
Er is veel vraag naar Bijbels. We zijn 
dankbaar dat we deze uit kunnen 
delen aan gezinnen die halsoverkop 
moesten vluchten voor het bende- 
geweld. In deze heftige situatie is de 
Bijbel een bron van hoop en troost.”

Ga dan naar  
bijbelgenootschap.nl/
lees-de-bijbel/
bijbelineenjaar

1.000.000 Podcast downloads 
Sinds 2023 biedt het NBG de Bijbel in een Jaar aan als podcast. 
Dit blijkt voor veel mensen een fijne manier om de hele Bijbel 
door te nemen. In januari bereikten we de mijlpaal van 1 
miljoen podcast downloads!
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Het Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap brengt al meer 

dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. Onze 

missie is dat mensen in binnen- en 

buitenland toegang krijgen tot de 

Bijbel. Want in de Bijbel horen wij 

Gods boodschap van liefde voor de 

wereld, die ons in beweging brengt 
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Het Bijbelgenootschap gaat
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zie bijbelgenootschap.nl/privacy of
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tel. 078 - 48 44 86. (Vlaanderen). Dichterbij

 

Enthousiasme voor de 
Bajesagenda onder 
gedetineerden

We zijn bemoedigd door het 
enthousiasme waarmee de 
Bajesagenda is ontvangen door 
gedetineerden. Tijdens een 
kerkdienst op 24 november 2024 in 
de vrouwengevangenis te 
Nieuwersluis, deelden Elias 
Agyemang van het NBG en 
justitiepredikant Ranfar Kouwijzer 
de eerste agenda’s uit. Veel 
gedetineerden ontvingen de agenda 
met tranen in hun ogen en 
gebruikten de gelegenheid om voor 
zich te laten bidden.

De Bajesagenda blijkt een belangrijk 
hulpmiddel voor gedetineerden. Een van 
hen vertelde dat de agenda haar helpt 
dagelijks te bidden en minder verdrietig te 
zijn. Het leesrooster met Bijbelteksten voor 
elke dag stimuleert gesprekken en 
Bijbellezing onder de gedetineerden. In de 
agenda kunnen gedetineerden ook eigen 
gedichten schrijven en zo meedoen aan de 
jaarlijkse gedichtenwedstrijd.

We konden 23.000 agenda’s beschikbaar 
stellen aan justitiepredikanten en 
aalmoezeniers. Zij deelden de agenda uit 
aan gedetineerden in Nederlandse en 
Vlaamse gevangenissen. Dit jaar heeft het 
NBG de uitgave van Ark Mission 
overgenomen en we zijn dankbaar voor uw 
steun aan dit waardevolle project.

De voorbereidingen voor de agenda 2026 
zijn gestart en samen met justitiepastoraat 
zien we kansen om dit bijzondere 
verspreidingsproject te laten groeien 
wereldwijd. 
Wilt u geven voor de Bajesagenda 2026? 
Maak dan uw gift over op XXX o.v.v. 
Bajesagenda.  

Scan de QR-code en 
lees het volledige 
artikel
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Bijbels voor de  
eilandbewoners van de 
Zuidelijke Stille Oceaan



Gods Woord 
van liefde voor 
de eilandbewoners 
van de Zuidelijke 
Stille Oceaan

Zonovergoten stranden, 
palmbomen en vredige 
dorpjes met aardige mensen: 
op het eerste gezicht zien de 
eilanden in de Zuidelijke Stille 
Oceaan er idyllisch uit. Schijn 
bedriegt. Het leven op de 
eilanden is zwaar. De inwoners 
kampen met hoge 
werkloosheid, stijgende 
voedselprijzen en 
verwoestende cyclonen. Het 
geloof geeft ze hoop en houdt 
ze op de been. Maar daarvoor 
is de Bijbel nodig – en ook aan 
Bijbels is gebrek.

Honger naar Gods Woord
Op hun reizen langs eilanden als Fiji, Vanuatu, 
Samoa, de Solomoneilanden en Tonga ervaren de 
medewerkers telkens weer hoe groot de vraag is 
naar Bijbels, kinderbijbels en zondagsschool
materiaal.  

Dominee Fred Taylor bracht Bijbels naar afgelegen 
provincies op de Solomoneilanden. “Ik raakte zeer 
ontroerd door de honger naar Gods Woord in dit 
gebied. Veel mensen snakken naar een Bijbel, het 
liefst in hun eigen taal.” Goldie Kaea is leraar op 

een christelijke school en merkt dat zijn studenten 
veranderen door de dagelijkse Bijbelstudies. Zijn 
directeur gaat zelfs na schooltijd nog door met het 
houden van gebedsbijeenkomsten.

Een grote uitdaging
Op Samoa, Tonga en Fiji is de distributie en het 
vertaalwerk van kindermateriaal in volle gang. De 
kleurrijke en mooi geïllustreerde boekjes met 
Bijbelverhalen in de Fiji-taal vinden gretig aftrek. 
Voorgangers en zondagsschoolleerkrachten 
komen graag naar de trainingen, waar zij een 
Studiebijbel in het Engels ontvangen. Veel 
materiaal wacht nog op vertaling; een grote 
uitdaging waar het Bijbelgenootschap hard mee 
bezig is. De eilandbewoners in de Zuidelijke Stille 
Oceaan hebben Gods liefde nodig en snakken 
naar een Bijbel, liefst in hun eigen taal. Helpt u 
mee om de Bijbel te vertalen en verspreiden?

Geef direct!
Scan de QR-code 
met uw mobiele 
telefoon

De eilandbewoners in de Zuidelijke Stille 
Oceaan hebben Gods liefde nodig en 
snakken naar een Bijbel, liefst in hun 
eigen taal. Helpt u mee om de Bijbel te 
vertalen en verspreiden? Voor 5,00 euro 
kunnen we al een Bijbel uitdelen. 

Maak uw gift over naar NL74 SNSB 0266 3808 
08 (Nederland) of naar IBAN BE25 4726 0609 
5182 (Vlaanderen) o.v.v. Stille Oceaan of via 
bijbelgenootschap.nl/stille-oceaan

Scan de QR-code om direct te geven. 
Werkt ook voor Vlaamse bank.

“�Zij moeten weten dat God van 
hen houdt”

Rieuwerd Buitenwerf  
Directeur 
Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap

“Ik raakte ontroerd door de honger 
naar Gods Woord in dit gebied. Veel 
mensen snakken naar een Bijbel, 
het liefst in hun eigen taal.”

Bijbels voor 
eilanden  
in de 
Zuidelijke 
Stille 
Oceaan

De Bijbel en  
maatschappelijke thema’s
In 1814 is het NBG opgericht omdat mensen een 
betaalbare Bijbel binnen handbereik nodig 
hadden. En Bijbelverspreiding is ook nu nog altijd 
een kernactiviteit: we verspreiden de Bijbel via 
kerken, boekhandels, scholen, apps, websites, 
gevangenissen… 

Maar er komen ook nieuwe uitdagingen op ons af. 
Steeds meer mensen geven aan wél met de Bijbel 
aan de slag te willen, maar niet te weten hoe dat 
moet. Wat zij nodig hebben zijn projecten op het 
gebied van Bijbelgebruik. Voor 
Bijbelgenootschappen in het steeds minder 
kerkelijke Westen is Bijbelgebruik misschien wel 
dé opdracht voor deze eeuw. Maar Bijbelgebruik 
brengt ook vragen met zich mee. Wat is onze rol, 
en wat die van de kerken en andere christelijke 
organisaties? 

Op kantoor spraken we laatst over maatschap
pelijke thema’s en de Bijbel, zoals klimaat
verandering, slavernijgeschiedenis, Israël & de 
Palestijnse gebieden, migratie, gender… Als 
Bijbellezers voelen we aan dat de Bijbel iets te 
zeggen heeft over zulke thema’s. Voor elk van ons 
kan de Bijbel immers een spiegel zijn. Jezus legde 
vaak de vinger op de zere plek, en confronteerde 
zijn gesprekspartners met hun eigen 
veronderstellingen en zelfingenomenheid.

En toch… hoe vermijden we juist op deze thema’s 
een specifieke of eenzijdige uitleg? We  willen er 
immers zijn met de Bijbel voor iedereen, voor elke 
kerk. We willen niet voorschrijven, of doen alsof wij 
precies weten wat de Bijbel over maatschappelijke 
thema’s te zeggen heeft. We kregen er een goed 
gesprek over. Als je de thema’s helemaal vermijdt, 
ben je niet met de Bijbel waar de mensen zijn. 
Bovendien mis je een kans om nieuwe lezers te 
laten zien dat de Bijbel in 2025 springlevend is. 

Misschien heeft u een advies hoe het NBG  
met maatschappelijke thema’s om kan gaan.  
Voelt u zich vrij dat met ons te delen via  
info@bijbelgenootschap.nl, onder vermelding 
van ‘maatschappelijke thema’s’. Ik ben erg 
benieuwd hoe u hierover denkt!

Voor het Bijbelgenootschap van de Pacific is 
het werk complex. De eilanden in de Zuidelijke 
Stille Oceaan strekken zich uit over een enorm 
gebied. Er worden meer dan duizend 
verschillende talen gesproken en elk volk 
heeft zijn eigen unieke geschiedenis en 
cultuur. Het grootste deel van de bevolking is 
christelijk. Maar lang niet alle inwoners hebben 
een eigen Bijbel, of ze hebben geen Bijbel in 
hun eigen taal. Op scholen en zondagscholen 
is groot gebrek aan materiaal en aan 
geschoolde leerkrachten. 

Zoeken naar hoop
De bevolking van de eilanden is relatief jong. 
Vanwege de hoge werkloosheid hebben 
jongeren weinig perspectief. Drankmisbruik 
komt veel voor en twee op de drie vrouwen 
heeft te maken met geweld, het hoogste 
percentage ter wereld. 
“Deze mensen moeten weten dat God van 
hen houdt”, vertelt een medewerker van het 
Bijbelgenootschap van de Pacific. “Wij 
geloven dat Gods Woord een helende werking 
heeft. Daarom zetten wij ons in om de 
inwoners van de zestien belangrijkste eilanden 
te bereiken met het Evangelie. Het is ons 
gebed dat zij Gods liefde leren kennen door 
zijn Woord te lezen en toe te passen in hun 
leven.”


