Het gaat om de impact!
Maar wat is dat eigenlijk

Impact is een toverwoord in de wereld
van de goede doelen. Je kunt chique
cursussen volgen om precies na te
rekenen wat de impact van je werk is...
Dat is prachtig, en ook het NBG leert
daar veel van. En tegelijk knaagt

het een beetje. Wat is ‘onze’ impact
precies?

Bij ons draait alles om de Bijbel - en we
zijn er diep van overtuigd dat de Bijbel
grote impact op het leven van mensen
heeft. De Bijbel geeft hoop, de Bijbel
bevrijdt, de Bijbel geeft richting... om
maar eens wat te noemen. We vatten het
soms samen als ‘de Bijbel verandert
mensen’. Natuurlijk realiseren we ons
daarbij dat de Bijbel uiteindelijk Gods
boek is, en dat de veranderkracht bij
Hem vandaan komt. Maar we geloven in
de kracht van de Bijbel.

Nu het Bijbelgenootschap. Wat is onze
impact? Ik denk dat wij een radertje zijn
in dat proces van verandering. Door de
Bijbel te vertalen, door de Bijbel beschik-
baar te maken, door mensen te helpen
hun weg te vinden in de Bijbel, faciliteren
we dat de Bijbel impact kan hebben. Dat
doen we niet alleen, dat doen we samen
met de kerken, samen met alle Bijbelle-
zers die ook iets van hun verhaal met de
Bijbel delen met anderen.

Rieuwerd Buitenwerf
Directeur Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

Ik was deze zomer in Suriname. Met het
Surinaams Bijbelgenootschap mocht ik,
diep in het binnenland, Prentenbijbels
uitdelen aan kinderen op school. Pren-
tenbijbels in de taal van hart van de men-
sen, het Saramaccaans. De trip van
Paramaribo naar die school duurde een
paar uur met de auto, overladen van de
Bijbels op de boot, daarna nog 4 uur
varen. Je ervaart even welke moeite er
op andere plaatsen in de wereld gedaan
wordt om het Woord bij de mensen te
brengen. De reactie was hartverwar-
mend! Bij deze column vind je een kort
filmpje met wat beelden van dit bezoek.

Je kunt cursussen volgen en jaarversla-
gen volschrijven, maar als je de verhalen
hoort van de mensen voor wie we ons
werk doen, of het nu in Nederland of
Vlaanderen is, of in het buitenland, dan
weet je: dit is onze impact! Misschien
kunnen we het wel heel simpel zeggen:
dankzij ons werk kunnen mensen God en
Jezus (beter) leren kennen.

Graag gaan we de komende tijd meer
van zulke verhalen met u delen. Want
cijfers, percentages, aantallen zijn nuttig,
maar het gaat uiteindelijk om mensen
die met de Bijbel aan de slag gaan, met
Gods boodschap van liefde!

Scan de QR code
voor een filmpje
over het uitdelen
van Prentenbijbels
in Suriname

Benieuwd
naar het
materiaal?
Scan de
QR code!

Dichterbij is de nieuwsbrief van
het Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap en verschijnt
drie keer per jaar.
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Bijbel Basics adventsproject:

Wees welkom!

De zomervakantie was nog maar nauwelijks voorbij, toen het
team van Bijbel Basics in een online webinar hun advents-
project presenteerden. Dit jaar is het thema ‘Wees Welkom!'

Voor in de kerk én voor thuis is er materiaal dat zorgvuldig op
elkaar is afgestemd. ledere week wordt een nieuw personage
toegevoegd aan de kerststal, en kijken de kinderen uit naar
de redder die al zolang geleden door God was beloofd.
Uiteindelijk zijn ook de kinderen zelf welkom in de stal, om
Jezus te begroeten en door Hem te worden begroet.

Zin in advent
Ruim 700 mensen hadden zich aangemeld voor het webinar,
uit allerlei kerkelijke denominaties. De reacties waren positief.

Zo zei Marjolein: ‘Bijbel basics is echt een superfijne methode.

Ik heb nu al zin in advent.” Ze is jeugdouderling en geeft
leiding aan de kindernevendienst in de gereformeerde kerk.

Een andere reactie kwam van Froukje: ‘Mooi nieuw project.
Geweldig thema. ‘Wees welkom’, daar kun je op zoveel
manieren wat mee.

Ook Marrit, PKN-predikant in Heerde, haakte aan bij het
webinar. ‘Het is voor mij als predikant fijn om goed van het
project op de hoogte te zijn', vertelde ze na afloop. ‘Ik probeer
het project ook echt te integreren in de vieringen, zodat de
adventstijd beleefd kan worden door jong én oud!
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Het Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap brengt al meer
dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. Onze
missie is dat mensen in binnen-en
buitenland toegang krijgen tot de
Bijbel. Want in de Bijbel horen wij

Gods boodschap van liefde voor de
wereld, die ons in beweging brengt
en onze weg verlicht.

Het Bijbelgenootschap gaat
zorgvuldig om met uw gegevens,
zie bijbelgenootschap.nl/privacy of
vraag de privacyverklaring aan via
tel. 023 - 514 61 45 (Nederland) of
tel. 078 - 48 44 86. (Vlaanderen).

Verslag project
Grow and Learn
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Het valt niet mee om als kind op te groeien in Guatemala. Door de
grote armoede in het land worden veel kinderen al op jonge leeftijd
geronseld door criminele bendes. Vaak komen ze in een spiraal van
geweld en gevangenisstraf terecht. Maar er is hoop! Via het project
Grow and Learn van het Bijbelgenootschap in Guatemala worden
kinderen weerbaar gemaakt. Ze leren goede keuzes te maken en nee
te zeggen tegen de valse beloftes van de bendes. Onder leiding van
getrainde kinderwerkers ontdekken ze dat er een hoopvolle toekomst
mogelijk is; een toekomst met God.

Wat is Grow and Learn?

ledere week krijgen kinderen les van getrainde kinderwerkers. Ook krijgen ze hun eigen
kinderbijbel om thuis verder te lezen. Het NBG ondersteunt het project Grow and Learn
al sinds 2022. Sinds die tijd is er veel bereikt, mede dankzij uw steun.

Ruim 900 kinderleiders werden

getraind om een Grow and Learn club
te leiden.

Meer dan 9.000 kinderbijbels werden
uitgedeeld.

Dit jaar worden minstens 300
kinderwerkers opgeleid en krijgen
3.000 kinderen een eigen kinderbijbel.

In kerken werden workshops gegeven
over onderwerpen als het voorkomen
van kindermishandeling.

Omdat Grow and Learn een meerjarig
project is, zien we nog iets bijzonders:
tieners die destijds zelf het
programma volgden, laten zich
inmiddels ook zelf trainen als
kinderwerker!

Een van die kinderwerkers (foto) vertelde over de
impact van Grow and Learn: ‘Tijdens de trainingen
heb ik geleerd hoe ik kinderen op een creatieve
manier kan helpen. Ik kreeg praktische handvat-
ten voor de kinderen, en ben ook zelf geestelijk en
mentaal gegroeid. ledere workshop was als een
persoonlijke boodschap van God voor mijn leven!

Ze begrijpt als geen ander waar kinderen in
Cuatemala mee te maken hebben: ze groeide op
in een arm gezin, werd mishandeld door haar
stiefvader, en raakte al jong zwanger. Helaas
kennen veel kinderen in Guatemala soortgelijke
ervaringen. Dankzij haar kerk vond ze nieuw
geloof en kracht.

‘Ik ervaar dat ik midden
in Gods plan sta, en dat
maakt me zo dankbaar.’

‘Toen mijn voorganger zag hoe vastberaden ik
was in mijn geloof, vroeg hij me om het kinder-
werk in de kerk te leiden. Zo leerde ik Grow and
Learn kennen. Voor mij persoonlijk waren de
lessen die ik daar volgde fundamenteel om Gods
plan te begrijpen, zelfs midden in de pijn,’ zegt ze.

Vandaag gebruikt ze de ervaringen uit haar eigen
leven en de lessen van Grow and Learn om
anderen te helpen. ‘Ik ervaar dat ik midden in
Gods plan sta, en dat maakt me zo dankbaar!’
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De Bijoel voor
het hele gez"

Proefboekje
Samenleesbijbel

Het is voor veel gezinnen een uitdaging: samen
met je kinderen de Bijbel lezen. Hoe pak je dat
aan? Welk gedeelte lees je, en wat betekent zo'n
verhaal? We zijn we daarom danklbaar voor de
Samenleesbijbel. Bij alle verhalen staan verrassen-
de vragen om samen over door te praten, op-
drachtjes, proefjes en leuke weetjes. Tien jaar
geleden verscheen de eerste druk en inmiddels
gebruiken bijna 60.000 gezinnen in Nederland
deze Bijbel. Wat een mijlpaal!

Wilt u de Samenleesbijbel ook
ontdekken, bijvoorbeeld om
met uw (klein)kinderen of in de
kerk te gebruiken? Vraag dan
nu een digitaal proefboekje aan
en ga meteen aan de slag!

Scan de QR of ga naar bijbelgenootschap.nl/
slb-jubileumboekje-aanvragen

Steeds meer
vrouwen
ontdekken
‘Zij Lacht’

‘Ik wil heel graag meer weten over God en
ook rust vinden in mezelf. Hebben jullie tips
waar ik het beste mee kan beginnen?’

Deze vraag is een van de vele berichtjes die het team
van Zij Lacht in de afgelopen maanden ontving. Zij
Lacht is een online gemeenschap voor vrouwen en
bereikt vrouwen met korte Bijbelstudies, podcasts,
een eigen website en social media, maar ook tijdens
evenementen en via eigen uitgaven. ‘Onze missie is
vrouwen helpen de Bijbel te lezen, te begrijpen en
eruit te leven' vertelt Anne Teunis, die leidinggeeft
aan Zij Lacht.

Zij Lacht maakt sinds 2023 deel uit van het NBG en is
sinds die tijd sterk gegroeid. Zo worden de Bijbelse
overdenkingen van Zij Lacht maandelijks gelezen
door meer dan 50.000 vrouwen uit allerlei kerkelijke
achtergronden, maar ook door vrouwen die zoek-
ende zijn in het geloof. Anne vindt het opvallend
hoeveel berichten ze krijgen van vrouwen die nieuw
zijn in het geloof. Ze laat nog een aantal berichtjes
lezen:

‘Ik ben christelijk opgevoed, maar mijn familie
heeft het geloof op een laag pitje staan. Ik wil
het weer oppakken, maar wat kan ik hiervoor
het beste aanschaffen? Ik ben eerlijk gezegd
ook veel vergeten van vroeger.’

‘Ik heb vragen over de Bijbelteksten in Exodus.
Vaak begrijp ik iets niet. Aan wie kan ik mijn
vragen het beste stellen?’

Studiedag ‘De Bijbel in een dag’

‘Sinds we bij het Nederlands-VIaams Bijbelge-
nootschap zijn gekomen, hebben we meer materi-
alen kunnen ontwikkelen zoals Bijbelstudieboekjes
VOOr vrouwen en vrouwengroepen, gaat Anne verder.
‘Onze kracht is dat we echt proberen te luisteren naar
de vrouwen. Een voorbeeld hiervan is onze studiedag
‘De Bijbel is een dag’ op 25 oktober. We merkten dat
hier veel behoefte aan was, en dat bleek: binnen vier
dagen waren alle tickets uitverkocht. Een ander event
is de Zij Lacht Summit, op 21 februari 2026. Dat is
geen passieve conferentie met veel stilzitten en
luisteren, maar gericht op interactie tussen de
vrouwen.

Fundament

Anne Teunis nam in mei 2025 de leiding van Zij Lacht
over van oprichtster Liza Kruit-de Jonge. ‘Ik volgde Zij
Lacht al vanaf mijn studententijd. Ik had het geloof
meegekregen in mijn opvoeding, maar wat betek-
ende het nou eigenlijk voor me? Ik hoorde mensen
praten over een relatie met God, maar dat kende ik
zelf niet. Mede door de overdenkingen van Zij Lacht
bleef de Bijbel niet langer een stuk droge tekst, maar
kwam de boodschap tot leven. Nu is de Bijbel echt
het fundament van mijn leven.

Geinteresseerd in de ‘Zij Lacht
Summit’ op 21 februari 20262
Ga dan naar zijlacht.nl/
evenementen/summit



